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Inleiding

Stichting Dohantu bestaat sinds mei 2014, toen de projectgroep REAR werd omgezet in een stichting.
Voor deze verandering is gekozen om Gambia te kunnen blijven ondersteunen, ook na het vertrek
van Metsje Krol, de stichter van de projectgroep. Om meer vastigheid te creéren en ook een ander
imago mee te geven aan REAR, is Stichting Dohantu in het leven geroepen. Deze stichting heeft tot
doel wederkerig leren te bevorderen tussen Gambia en Nederland. Via projecten en uitwisselingen
probeert de stichting dit doel te bereiken.

Bij projecten gaat het om tijdelijke of structurelere investeringen in verschillende zaken die de
bevordering van wederkerig leren tot doel hebben. Hierbij gaat het in alle gevallen om een financiéle
investering.

Bij uitwisseling gaat het om ontmoetingen van personen in Gambia en Nederland die tot doel
hebben wederkerig leren te bevorderen. Omdat de financiéle aspecten van deze uitwisseling in het
beschreven verslagjaar nog via Hogeschool Windesheim liepen, is hieronder geen beschrijving
gegeven van de financiéle ontwikkelingen met betrekking tot deze poot van de stichting. Wel zijn er
aantallen en herkomst genoemd in onderstaand verslag om een idee te geven van de schaal waarop
uitwisseling mogelijk is gemaakt door Stichting Dohantu.

Om donateurs en andere relaties van Stichting Dohantu tussentijds te informeren is er een verslag
van de lustrumdag gestuurd. Deze is geschreven door een aanwezige. Aangezien deze
nieuwsbrieven de activiteiten van de Stichting in de verslagperiode volledig weergeven, wordt in dit
jaarverslag voor wat betreft de beschrijving van de activiteiten naar deze twee brieven verwezen. Dit
verslag volstaat daarom wat de activiteiten van de Stichting betreft met de financiéle
verantwoording daarvan.

Het beleid van Stichting Dohantu is om de projecten op deze betrekkelijk kleine maar daardoor goed
beheersbare schaal ook in de toekomst te blijven doorzetten. Wat betreft de uitwisseling wordt
schaalvergroting nagestreefd, waarbij gepoogd wordt andere Hogescholen te benaderen ook
uitwisselingsstudenten te leveren. Dit is mogelijk omdat de uitwisseling niet langer volledig via
Hogeschool Windesheim zal lopen, omdat onze contactpersoon Metsje niet meer in Gambia
aanwezig is in dienst van de hogeschool. Uitwisselingen die vanuit Nederland naar Gambia worden
gepland zullen meer via de Stichting gaan lopen. Voor meer informatie over het beleid van de
stichting, zie het beleidsplan op de website.
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1. Projecten

1.1 Stichting Djappoleen

Wij zetten het werk van Djappoleen voort, ook dit jaar hebben wij de leerlingen die via Djappoleen
gesponsord werden, van de nodige financiéle middelen voorzien om hun schoolcarriére voort te
zetten. Dit jaar hebben wij nieuwe kinderen uitgezocht die gesponsord mochten worden uit de
werving van Djappoleen. Wij hebben hierbij de wensen van Djappoleen voorop gesteld. Dit betekent
dat er excellente meisjes gekozen zijn, waarvan nu het schoolgeld gesponsord wordt. In 2024 hebben
wij 18 kinderen gesponsord met deze fondsen.

1.2 Schoolgeld

Sinds september 2015 worden verschillende leerlingen aangedragen door verscheidene mensen in
Gambia, gesponsord door vrienden van Dohantu. Dit jaar zijn er 90 Gambiaanse kinderen naar school
gegaan dankzij de steun van onze donateurs. Inmiddels volgen meerdere leerlingen tertiair
onderwijs.

1.3 Individuele acties

Dit jaar stond in het teken van het 10 jarig bestaan van Dohantu. Veel energie is gegaan naar het
organiseren van deze relinie in mei. Daarnaast hebben we het dorp Njawarra verder ondersteunt en
bijgedragen aan de uitwisseling met Montessori docenten.

2. Uitwisselingen

2.1 Uitwisseling studenten Nederland naar Gambia en v.v.

Hieronder treft u een tabel aan met daarin het aantal uitwisselingen dat heeft plaatsgevonden in het
verslagjaar.

Instelling Aantal NL naar Gambia Aantal Gambia naar NL
Hogeschool Windesheim 8 studenten 0 studenten
Gambia College 0 docenten 2 docenten
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3. Financién

Elk jaar is weer bijzonder binnen Dohantu, want er gebeurt van alles in Gambia waar geld voor nodig
is. Dit jaar kenmerkt zich door de omvang. We hebben nog niet eerder zoveel geld gekregen en
uitgegeven. Dat is zeer dankbaar.

Er zijn diverse kleine projecten waarbij mensen Gambianen privé ondersteunen voor van alles en nog
wat. Er is dit jaar voor het eerst een actie gehouden om gezinnen een fijn Suikerfeest te bezorgen. Er
is een pomp geplaatst in Njawarra. Er zijn docenten van het Gambia College naar Nederland
gekomen en hebben hier een scholing gedaan omtrent onderwijs. Maar bovenal is er heel veel geld
naar kleine en grote studenten gegaan. Van Groep 1 tot en met de universiteit. Er is veel geld
binnengekomen voor dit doel, mede door een actie van een persoon die jarig was en alle gasten
heeft gevraagd om aan Dohantu te doneren. Dat was een hartverwarmende gift.

In Gambia worden allemaal kosten gemaakt om het geld op de juiste plek te krijgen, vandaar dat er
posten zijn opgenomen voor divers en transport Gambia, want het geld wordt gestort op een
Gambiaanse bank en daar moeten mensen het vandaan halen.

Al met al hadden we een aardig saldo in het begin van het jaar en op het einde nog maar een deel
over. Dat is goed, want we zijn geen spaargroepje, maar willen graag het geld dat binnenkomt ook
werkelijk inzetten voor zij die het nodig hebben.

We gaan vol goede moed het komende jaar tegemoet en verwachten weer veel te kunnen doen aan
rechtstreekse steun aan Gambianen vanuit Nederland.
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Overzicht van Kosten en Baten en tevens Balans

rekening rekening
2024 2024
ontvangen Bedrag betaald Bedrag
banksaldo 9.450 |kosten divers Ned 578
saldo project Djappoleen 11.454 |schoolgelden 9.892
divese donaties 21.966 universiteit 4.467
prive ondersteuning 3.199
boeken 500
ziektekosten 1.851
divers Gambia 851
pomp dorp 1.431
transport Gambia 703
Project Montessori 3.000
bezoek docent aan Ned 1.100
pakketten Suikerfeest 800
saldo project Djappoleen 11.649
banksaldo 2.848
42.869 42.869

De penningmeester: Meindert Bruinsma
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4. Bestuur
Op 31 december 2024 bestond het bestuur uit de onderstaande leden:

Jessica Bouva, voorzitter.
Marieke Izelaar, secretaris
Meindert Bruinsma, penningmeester

Stichting Dohantu
Groenoord 253
2401 AR Alphen aan den Rijn




Jaarverslag Stichting Dohantu — 2024

5. Bijlagen
Hieronder de nieuwsbrieven die in dit verslagjaar verstuurd zijn. Hieronder is alleen de tekst
weergegeven. Voor de opgemaakte versie zie de website.

Bijlage 5.1: Nieuwsbrief Lustrum

Impressie van de viering van 10 jaar Stichting Dohantu, van 15 tot 19 uur op 25 mei 2024, te
Amsterdam, in het Metis Montessori College. Geschreven voor alle aanwezigen door Anne Marie
Hoogland

Zij heeft korte laarsjes aan, geel met een sierlijk stiksel. Een meisje rent om haar heen om de
microfoon te pakken te krijgen en dus stelt Jessica, de voorzitter van Stichting Dohantu, ook haar
dochtertje voor aan het publiek dat zich in de aula van het Metis Montessori College heeft
verzameld.

Jessica spreekt ons toe, over de betekenis van Dohantu, Samen Wandelen: met wie wij dat
afgelopen jaren hebben gedaan en wat er is bereikt. Want wij leren wederzijds en hoe doen wij dat
nu? Is het zo goed of willen wij een ander breder of juist nauwer perspectief op onze wandeling gaan
verkennen? Dat is een vraag die de hele middag mee wordt genomen en waarmee wij onze viering
ook beéindigen.

In de tussentijd van deze middag ontmoeten wij elkaar. De extended family van Dohantu: zussen,
buren, studenten, docenten, ICT-ers, zorgprofessionals, communicatiespecialisten, drummers,
bestuurders, ondernemers, kinderen en kleinkinderen, vrienden die afgelopen jaren meegewandeld
hebben: op sneakers, leren schoenen, zwemschoentjes, laarzen en sandalen. Welke schoen ons het
beste past op onze wandeling? Mijn herinneringen komen boven. Een sterrenhemel en een drum-in
midden in het centraal gelegen dorp Njawara aan de noordzijde van Gambia, vlakbij Senegal, waar
zonder schoeisel, op blote voeten in het zand werd gedanst op de hypnotiserende ritmes van
drums. Op veel plaatsen is meegewandeld, zelfs gedanst.

Er is ieder jaar een uitwisseling tussen studenten van Gambia College of Education en de studenten
van Hogeschool Windesheim. Het verlangen om echt in elkaars klaslokalen, schoolcultuur en
methodieken te stappen wordt beantwoord. Dat mag nog wel langer duren, wordt er gezegd tijdens
de dialoogsessie met het bestuur. Dat geldt ook voor de uitwisseling met Montessori
Scholengemeenschap Amsterdam. Er is zeker nog 5 jaar extra nodig om niet alleen te ontwikkelen
en te continueren, maar ook naar verspreiding en overdracht te gaan van de werkwijze van dit
wederzijds leren. Wat betekent uitwisseling en welke ervaringen levert het op voor de
professionalisering in je vak wordt in de dialoogsessie van de studenten zelf, in twee groepen,
besproken. Met Ebraima en Amadou Jallow die nu twee weken in Nederland op uitwisseling zijn. En
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ook met voormalige uitwisselingsstudenten die nu in Nederland wonen. Want waar mensen samen
wandelen en werken, ontstaan ook verdiepende- en intieme relaties. Hier en in Gambia.

Want wij zijn allemaal gelukszoekers. Wie niet? Met Bram Vermeulen, journalist

en documentairemaker, bevragen wij met behulp van zijn documentaire Gelukszoekers (Frontlinie
VPRO), dit fenomeen. Wie zijn de gelukszoekers? Wat is schijn en wat is werkelijkheid? De
documentaire toont de migranten die teruggevlogen worden vanuit Duitsland, gedesillusioneerd,
boos, onmachtig. Zij zijn de slachtoffers van de schijnheiligheid van een politieke deal gepresenteerd
met positieve frames om het onderliggende onrecht te

bedekken. Opnieuw is er de overmeesterende verliezersrol voor Gambianen. Deze keer

voor migranten. Een rol die vergelijkbaar is met de geschiedenis van tot slaaf gemaakt zijn;

ingezet zijn als frontsoldaat in de grote oorlog en de 2de wereldoorlog. Vervolgens toont

de documentaire het perspectief van de Nederlanders in deze zoektocht naar geluk. Over wat er te
koop is op de markt van geluk en liefde, die van het -All inclusive toerisme-. Het victim blaming
principe waarbij wordt verwezen naar de eigen schuld van de slachtoffers. Wij gaan erover in gesprek
met elkaar en met Bram. Want wat dragen wij bij als Stichting Dohantu? Welke dynamiek werkt er in
onze samenwerking, wie heeft daar baat bij? Leren wij mensen vissen? Leren wij onze
handelingsperspectieven te bevragen en bij te stellen? Waarom niet gewoon geld geven? Welke
waarde heeft de bijdrage van een Wereldbank en van NGQO’s in vergelijking met het zelf verdiende
geld van de migranten die nog altijd in Europa werken en hun verdiensten naar familie sturen? Op
meerdere momenten tijdens de viering komt de reflectie op de doelstelling van Stichting Dohantu
op gang. Diep gebukt passeren een vader en zijn zoontje en op hun tenen lopend, het grote scherm
vooraan in de zaal, tijdens de presentatie van Bram Vermeulen. Ongezien? Het is een komische
scene dwars door het verhaal heen.

Samen wandelen wij verder op deze middag van leren, herkenning en nieuwe vragen. Er wordt
gewandeld naar het monument voor de slavernij in het Oosterpark en in een klaslokaal klinkt al snel
het ritme van de drums. Er is een moment om te toosten, een moment voor dankbaarheid en het
noemen van de namen van de vrijwilligers van Dohantu. Marieke, Jessica, Kees en Meindert.
Dankbaarheid en erkenning voor de liefdevolle hulp en professionele bijdragen. Wij staan stil bij een
paar mensen die er niet meer zijn en herdenken; De familie Eisendoorn; Kees en Marieke van de
Stichting Buganala, Joke ....., en zijn blij dat dochters en kleinkinderen er zijn en meedoen.

Tenslotte. Metsje is de oprichter van de Stichting Dohantu. Zij is Yamundow. Moeder van deze
extended family. In de dialoog sessie werd zij door een vriendin gekarakteriseerd als de kleine vrouw
waar die grote Gambiaanse mannen naar luisteren. Jessica, de voorzitter, typeerde haar als de
vrouw die streng is en totaal geen, of soms met grote aarzeling een - nee- aanvaart. De Yamundow
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die voortdurend kracht inbrengt om echt en daadwerkelijke samen te wandelen. Ik zie haar voor mij
in haar Afrikaanse jurk thuis in Njawara, het dorp van Pa. In de cirkel van mensen dansend rondom

de drums. Metsje spreekt uit dat in ieder van ons een stukje Gambia zit. Het land, de mensen met de
meerstemmigheid van stammen en belangen. Soms lastig, vaker vol van zin om samen te wandelen.

Dankzij het voortdurende zoeken naar paden en het bevragen van het samen wandelen van
Stichting Dohantu ontstaat een taal en werkwijze waarin de extended onderwijs family
zich ontwikkelt.




